
kerstmis 
 
 
 er is een kindeke geboren  herders, hij is geboren 
er is een kindeke geboren op aard herders, hij is geboren 
er is een kindeke geboren op aard in ’t midden van de nacht 
’t kwam op de aarde voor ons allemaal die zo lang van tevoren 
’t kwam op de aarde voor ons allemaal de wereld heeft verwacht 
 vrolijk o herderkens 
er is een kindeke geboren in ’t strooi zongen de engelkens 
er is een kindeke geboren in ‘t strooi zongen met blijde stem 
’t lag in een kribje gedekt met wat hooi haast u naar bethlehem 
’t lag in een kribje gedekt met wat hooi 
  
’t kwam op de aarde voor ons allegaar   
’t kwam op de aarde voor ons allegaar 
’t wenst ons een zalig nieuw jaar 
’t wenst ons een zalig nieuw jaar 
 
 de herdertjes lagen bij nachte  stille nacht, heilige nacht  
de herdertjes lagen bij nachte stille nacht, heilige nacht 
de herdertjes lagen bij nachte alles slaapt, sluimert zacht 
zij lagen bij nacht in het veld eenzaam waakt het hoogheilige paar 
zij hielden vol trouwe de wachte lieflijk kindje met goud in ‘t haar 
zij hadden hun schaapjes geteld sluimert in hemelse rust 
daar hoorden zij 'd engelen zingen sluimert in hemelse rust 
hun liederen vloeiend en klaar 
de herders naar bethlehem gingen stille nacht, heilige nacht 
't liep tegen het nieuwe jaar zoon van goed, liefde lacht 
 vriend’lijk om uw god’lijke mond 
toen zij er te bethlehem kwamen nu ons slaat de reddende stond 
daar schoten drie stralen doorheen jezus van uwe geboort’ 
een straal van omhoog zij vernamen jezus van uwe geboort’ 
een straal uit het kribje benee 
daar vlamd' er een straal uit hun ogen stille nacht, heilige nacht 
en viel op het kindeke teer herders zien ’t eerst uw pracht 
zij stonden tot schreiens bewogen door der eng’len alleluja 
en knielden bij jezus neer galmt het luide van verre en na 
 jezus de redder ligt daar 
maria die bloosde van weelde jezus de redder ligt daar 
van ootmoed en lieflijke vreugd 
de goede sint jozef hij streelde 
het kindje der mensen geneugt 
de herders bevalen te weiden 
hun schaapkens aan d'engelenschaar 
wij kunnen van 't kribje niet scheiden 
wij wachten het nieuwe jaar 
  



 oh dennenboom  oh kindeke klein 
oh dennenboom, oh dennenboom oh kindeke klein, oh kindeke teer 
wat zijn je takken wonderschoon uit hoge hemel daalt gij neer 
ik heb je laatst in ’t bos zien staan verlaat uws vaders heerlijk huis 
toen zaten er geen kaarsjes aan wordt arm en hulploos, draagt een kruis 
oh dennenboom, oh dennenboom oh kindeke klein, oh kindeke teer 
wat zijn je takken wonderschoon 
 oh kindeke klein, oh kindeke teer 
 komt allen tezamen gij zijt onz’ uitverkoren heer 
komt allen tezamen, jubelend van vreugde ik geef u heel het harte mijn 
komt nu, o komt nu naar bethlehem ach, laat mij eeuwig bij u zijn 
ziet nu de vorst der eng'len hier geboren oh kindeke klein, oh kindeke teer 
komt, laten wij aanbidden (3x) 
die koning  jingle bells 
 in opa’s ouwe schuur 
de hemelse eng’len, riepen eens de herders daar staat een arrenslee 
weg van de kudde naar 't schamel dak en als het ’s winters sneeuwt 
spoeden ook wij ons met eerbiedig schreden dan gaan wij met hem mee 
komt, laten wij aanbidden (3x) wij glijden door de sneeuw 
die koning het paard gaat in galop 
 wij knusjes achterin de slee 
oh kind, ons geboren, liggend in de kribbe en opa zit voorop 
neem onze liefd' in genade aan 
u, die ons lief hebt, u behoort ons harte refrein:  
komt, laten wij aanbidden (3x) jingle bells, jingle bells, in de arrenslee 
die koning je hoort de belletjes van ver 
 en wij zingen mee 
 kling klokje jingle bells, jingle bells, niets is er zo fijn 
kling klokje, klingelingeling dan als het sneeuwt met opa 
kling klokje kling in de arrenslee te zijn 
kerstmis is gekomen 
kaarsjes aan de bomen het weer is koud en guur 
kaarsjes hier en overal ’t is glad dus opgepast 
die ik strakjes branden zal m’n sjaal wuift in de wind 
kling klokje klingelingeling en ik hou me stevig vast 
kling klokje kling zo’n ritje met de slee 
 dat duurt toch veel te kort 
 ik kijk er graag naar uit 
 als het weer winter wordt 
 
 refrein 
 
  



 nu zijt wellekome  
nu zijt wellekome, jezu lieve Heer 
gij komt van alzo hoge, van alzo veer 
nu zijt wellekome van de hoge hemel neer 
hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer 
kyriëleis 
 
herders op de velde, hoorden een nieuw lied 
dat jezus was geboren, zij wisten 't niet 
gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar 
beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar 
kyriëleis 
 
wijzen uit het oosten, uit zo verren land 
Zij zochten onze here, met offerand 
z'offerden ootmoediglijk mirr wierook ende goud 
't eren van dat kindje, dat alle ding behoudt 
kyriëleis 

   
 
 

homeworktime 
geeft je weer lucht 

 

 


